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Schets 6 — Wolk van getuigen

Benodigdheden voor deze bijeenkomst

Voor elke jongere een Bijbel en een Handreiking.

Een leidingdeel voor jezelf als leidinggevende.

Een bord/vel papier voor het woordweb (alternatieve startopdracht).

Apparatuur om het filmpje ‘het gaat om de koffie’ (alternatieve startopdracht) te bekijken.

Opening

Te lezen bijbelgedeelte:

v" Hebreeén 11

v De geschiedenissen waarnaar dit hoofdstuk verwijst (zie het schema bij de
achtergrondinformatie)

Vanuit de belijdenis:

v Heidelbergse Catechismus zondag 7

v" Nederlandse Geloofsbelijdenis artikel 22

Suggesties om te zingen:

Psalm 27:7

Psalm 116:1,2en 3

Psalm 119:33

Tien geboden:9

Vaste rots van mijn behoud

Nooit kan 't geloof teveel verwachten

Ik geloof in God de Vader

‘k Heb geloofd en daarom zing ik

Neem mijn leven

De kerk van alle tijden

Gebedspunten:

v" Dank de Heere dat Hij Zijn gemeente bouwt, in alle tijden en plaatsen.

v" Bid om persoonlijk geloof.

v Bid voor de vervolgde kerk en voor de vervolgers.
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Doelstelling
De jongeren kunnen aan het eind van de bijeenkomst de volgende kernvragen beantwoorden:

1. Wat betekent het geloof voor mij?
2. Wat kan ik leren van de gelovigen uit het Oude Testament?
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Alternatieve (start)opdracht
¢ Maak een woordweb bij het woord ‘geloof’.
¢ Bekijk het filmpje ‘het gaat om de koffie’, zie

Achtergrondinformatie

Hebreeén 11

In dit hoofdstuk worden allerlei voorbeelden van gelovigen uit het Oude Testament genoemd.
Een overzicht hiervan (overgenomen uit de Studiebijbel HSV):

Geloofsgetuige in het OT Verwijzing in | Verwijzing in het OT
Hebreeén 11
Abel 11:4 Gen. 4
Henoch 11:5 Gen. 5:18-24
Noach 11:7 Gen. 5:29-10:32
Abraham 11:8-19 Gen. 12-25; enz.
Sara 11:11 Gen. 12-23; Jes. 51:2
Izak 11:17-20 Gen 17-35; enz.
Jakob 11:21 Gen. 25-50; enz.
Jozef 11:21-22 Gen. 37-50; enz.
Mozes 11:23-28 Ex. 2:10 en in heel de Pentateuch; enz.
Rachab 11:31 Joz.2:1; 3; 6:17-25
Gideon 11:32 Richt. 6-8
Barak 11:32 Richt. 4-5
Simson 11:32 Richt. 13-16
Jefta 11:32 Richt. 11-12; 1 Sam. 12:11
David 11:32 Ruth 4; 1-2 Samuél; enz.
Samuél 11:32 1 Samuél; 1 Kron. 6; 9; 11; 26; 2 Kron. 35:18

In dit hoofdstuk gaat het over het geloof. Het woordenboek voor bijbellezers geeft als kern van
dit begrip: “Geloven in God betekent veel meer dan iets vinden, menen, voelen, ervaren. De
God van Wie de Schriften getuigen, investeert Zichzelf in de relatie die Hij met mensen
aangaat. Hij is door en door betrouwbaar en dus ook trouw aan Zijn verbond. De reactie van
de mens kan dan ook niet anders dan een totale inzet zijn. Geloven in God is fundament,
behuizing en perspectief van ons bestaan. Buiten deze verhouding is geen leven, althans niet
in bijbelse zin. God is in alles de eerste, Hij blijft en blijkt ook overmachtig in Zijn trouw. Wie
Hem op Zijn Woord, dat ten diepste Jezus Christus is, vertrouwt, ontdekt dat geloof en genade
twee kanten van dezelfde zaak zijn. Het anker van ons bestaan ligt vast in Hem.”

Het geloof dat vertrouwt op God als het moeilijk is. Er worden vele geloofsgetuigen uit het
verleden aangehaald om de kracht van het geloof te tonen. Er wordt op gewezen dat de hoop
van een christen ligt in het leven hierna. Christus wordt ten slotte genoemd als de ware
geloofsgetuige door Wie de gelovigen de overwinning zullen behalen.


https://abcvanhetgeloof.nl/geloof#kijk-luister
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De ontvangers van deze brief hebben te maken met toenemende onderdrukking en
vervolging. Daardoor dreigt hun geloof aan het wankelen gebracht te worden. Tegen deze
achtergrond wordt de brief aan de Hebreeén geschreven. De vraag die speelde was: is ons
‘nieuwe’ geloof in Jezus Christus geen achteruitgang ten opzichte van het Joodse geloof?

Te midden van al deze vragen en van alle onzekerheid wijst de Hebreeénschrijver op de
vastheid van het geloof. Het geloof wordt een vaste grond genoemd. Het geloof mag vastheid
geven in het heden en hoop voor de toekomst, omdat het gegrond is op het werk van Jezus
Christus. In Hem is alles volbracht. Heel Hebreeén 11 staat vol met bijbelse personen die ook
op deze wijze God als hun rots en fundament mochten belijden. Dit hoofdstuk spreekt over de
grote waarde van het geloof.

De Hebreeén doen niet iets ‘nieuws’ of ‘vreemds’, ze staan in een lange traditie. Velen voor
hen hebben op net zo’n wijze hun vertrouwen mogen stellen op God en Christus. Niemand
van die geloofsgetuigen is daarmee bedrogen uitgekomen.

Zo wordt Abraham als de vader van alle gelovigen aangehaald. Hij ging op weg terwijl de
bestemming nog onbekend was. Toch vertrouwde hij op God. Naast Abraham worden er nog
vele andere geloofsgetuigen uit het Oude Testament aangehaald. In hun leven zien we telkens
de trouw van God. Telkens zien we dat hun geloof niet tevergeefs was. Dit mag hoop en moed
geven voor vandaag.

Belangrijk is hierbij dat de geloofsgetuigen, en dan met name Abraham, door het geloof voorbij
dit tijdelijke en aardse leven mochten kijken. Abraham zocht het niet hier op aarde, maar
verwachtte een hemelse stad. Vanuit de Joodse achtergrond van de Hebreeén, waarin de stad
Jeruzalem een belangrijke plaats inneemt, is dit erg belangrijk. Te midden van de
moeilijkheden mogen de christenen uitzien naar een beter vaderland.

Wat we zien bij de geloofsgetuigen in Hebreeén 11, is dat het geloof hen geen makkelijk en
voorspoedig aards leven heeft gegeven. Maar al te vaak is het tegendeel het geval. Wat we
wel zien, is dat ze door het geloof bevrijd worden uit grote verdrukking en getroost worden in
de verdrukking. ‘De rechtvaardige heeft veel

ellende, maar uit dat alles redt de HEERE hem’ (Psalm 34: 20). Dat zien we in Hebreeén 11
telkens terug.

Ook vandaag heeft God macht om ons te verlossen. Dat moeten we nooit vergeten.

Aan de andere kant zien we ook de prijs die vaak betaald moest worden voor het geloof in
God. Veel gelovigen zijn bespot, gevangengenomen, gestenigd en gedood. De schrijver van
de brief aan de Hebreeén beschrijft dit om te laten zien dat de verdrukking waar de Hebreeén
in zaten niet nieuw of bijzonder was. Zoals ook Christus zei: ze hebben Mij gehaat, ze zullen
ook u haten. Ook voor vandaag moeten we dat onthouden: vervolging en verdrukking zijn de
regel, rust en vrede zijn uitzonderingen. Juist de verdrukking leert dat we moeten uitzien naar
het vaderland dat wacht

Dat wat de Hebreeénschrijver beschrijft, zien we in heel de kerkgeschiedenis terug. Tot op de
dag van vandaag worden veel christenen verdrukt. Tot op de dag van vandaag horen we de
verhalen van wonderlijke reddingen door God. Tot op de dag van vandaag mogen veel



Landelijk
Contact H W
Jeugdwerk

christenen volharden in het geloof, ondanks de moeilijke omstandigheden. Die verhalen
mogen ons bemoedigen. Ze vertellen vooral over de trouw van God.

Antwoorden op de vragen en suggesties voor gesprek

Startopdracht

Voorleesfragment:

‘Het voedselgebrek is aangrijpend. Vrouwen rukken mannen het voedsel regelmatig uit de
mond, zoons doen dat bij hun vaders en — wat nog het ergste is — moeders doen dat ook bij
hun pasgeboren kinderen. Ze deinzen er niet voor terug om de paar druppels die het jonge
leven nog gaande houden, af te pakken. Oude mannen die zich aan hun eten vastklampen,
worden geslagen. Vrouwen worden aan hun haren

weggesleept. Jong noch oud wordt ontzien. Kleine kinderen worden met het eten in de mond
opgetild en tegen de grond geslagen.’(1)

Ook in de gemeente van de Hebreeén komen dergelijke berichten uit Israél binnen. Het ene
bericht is nog erger dan het andere. Al twee jaar woedt er in Israél een felle oorlog. Als leeuwen
vechten de Joden tegen de Romeinse bezetter. In het jaar 68 staan de Romeinse legioenen
van Titus al rond Jeruzalem. Maar dat niet alleen, groepen Joden vechten vooral onderling.

Jeruzalem. Met pijn in het hart denken de Joodse christenen aan deze stad. De heilige stad
blijft toch hun stad. Sommigen zijn er geboren, anderen hebben er gewoond. Het is ook de
stad waar veel Joodse christenen uit zijn weggevlucht. Toen ze in Jezus gingen geloven,
ontbrandde de haat van andere Joden. In Antiochié waren ze veilig voor de vervolgers. Vooral
de mannen die als priester dienst hebben gedaan in de tempel, hebben het moeilijk. In de
tempel hebben ze geofferd en gebeden. Maar wat zal er gebeuren als de Romeinen de stad
zullen innemen? Zullen ze de tempel sparen? En als de Romeinen de Joden hebben
verslagen, wat blijft er dan van Israél over? Houdt het land dan op te bestaan? En hoe moet
dat dan met de God van Israél?

De Joodse christenen twijfelen. Zijn ze lafaards als ze in hun gemeente blijven en niet naar
Jeruzalem gaan? Roept God hen tot de strijd of niet? Ook is er twijfel over de toekomst. Als
zelfs de eeuwige stad ten onder gaat, waar kun je dan nog op bouwen en hopen? Wat biedt
dan nog vastheid in het leven? En als er geen tempel meer is, waar is God dan? Is Hij er
eigenlijk wel? En waarom laat Hij dit gebeuren? Ze hebben geen antwoorden en geen hoop.

(1) Naar: Josefus, F. (2010). De Joodse Oorlog & Uit mijn leven. Amsterdam: Ambo.

1.

a. Hang deze uitspraken van jongeren verspreid door de zaal op:
Inge: Vorig jaar is mijn vader erg ziek geworden. Hij had kanker. Ik heb de Heere
vaak gebeden of Hij mijn vader wilde beter maken. Mijn vader is pas overleden. Ik
heb het daar heel moeilijk mee. God kan toch alles? Waarom heeft Hij mijn vader
dan niet beter gemaakt?
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Jorian: Moet je eens kijken hoeveel kerken er zijn! In ons dorp zijn er al zeven
verschillende soorten. Waarom kunnen de kerken niet samen gaan? We dienen toch
dezelfde God?

Fleur: Als ik gewoon aan Nederland als land denk, word ik best verdrietig. Er gebeuren
zoveel dingen die God niet wil. Ook de regering maakt wetten tegen God. Kan
dat nog veranderen? Bijvoorbeeld door een opwekking?

Arco: Mijn zus woont samen met haar vriend. Ze doet nergens meer aan. Het erge
is dat ze van mijn ouders niet meer thuis mag komen. Kan dat nog goedkomen?
Natuurlijk, het is erg. Maar mijn ouders doen toch zelf ook verkeerde dingen? En
God zegt toch dat we anderen lief moeten hebben? Jezus ging zelfs om met hoeren
en tollenaren! Wat zou ik nog kunnen doen?’

Tijmen: Ik moet een studie kiezen. Ik vind wel een paar dingen leuk, maar hoe weet
ik nu wat de wil van God is? Wat vindt Hij voor mij de beste keus?

Joélle: Ik zou graag op mijn werk meer een getuige van Jezus willen zijn. Maar ik
durf eigenlijk niet zo goed. En ik weet ook niet goed hoe ik dat moet doen.

b. Persoonlijk.

a. Zekerheid, vastigheid, iets waarop je aan kunt.

Denk aan het voorleesfragment bij de startopdracht. De Joodse christenen twijfelen.

c. Ook wij hebben in deze tijd behoefte aan zekerheid en vastigheid. Geloven is niet
makkelijk en gaat niet vanzelf. Dan is die vaste grond noodzakelijk om staande te
blijven.

c

3. Het gaat niet zomaar om geloof, het gaat om geloof in de Heere Jezus Christus. Dus
zeker een noodzakelijke aanvulling! Hij alleen en alleen het geloof in Hem maakt zalig.

5. Zonder geloof kun je niet echt en met zegen tot God gaan. Dat geloof is nodig omdat je
anders niet eens weet dat God bestaat. En alleen door het geloof kun je de Heere
behagen. Maar het is ook dit geloof dat de Heere God je wil geven. Heb je geen geloof?
Vraag Hem er maar om!

a. Hij moet alles achter zich laten en Gods stem gehoorzamen, zonder dat hij weet waar
hij terecht zal komen.
b. Hij gaat! Hij vertrouwt dat God mee zal gaan en dat het waar is wat God zegt.
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Ze kunnen ervan leren om God te vertrouwen op Zijn Woord. Ze mogen weten dat Hij
meegaat zoals Hij met Abraham meeging.

Eigenlijk hetzelfde: God is het vertrouwen waard. Hij doet wat Hij zegt. Hij wijst de weg
en Hij gaat mee.

7. Zie ook het schema bij de achtergrondinformatie hierboven.

8.
a.

9. -

Het gaat niet goed met Jeruzalem. Juist als het aardse wegvalt, kan het hemelse zo
vertroosten. Ze kunnen hun vertrouwen niet stellen op die aardse stad maar dat hoeft
ook niet!

Je moet de God van dat vaderland kennen. Door het geloof wordt je Zijn kind en
daarmee een burger van dat land.

10. Een aantal voorbeelden:

Vers 7 — God beloont wie Hem zoeken.

Vers 10 — God is Bouwer en Ontwerper van het hemels Jeruzalem.

Vers 16 — God heeft een stad voor de gelovigen, Zijn kinderen, gereed gemaakt. Hij
is hun God en Vader.

Vers 18 — God kan doden opwekken.

Vers 29 — God redt Zijn volk en straft Zijn vijanden.

Slotopdracht



